Protestantse gemeente Het Trefpunt

Orde van dienst voor de viering op
25 december 2025

Voorganger: ds. Rien Wattel
Organist: Addy Alberts
m.m.v. Eveline Milton, dwarsfluit,
de Cantorij o.l.v. Addy Alberts



Voor de dienst:
lied 479: 1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen

Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Vreugdevol nieuws, want hier is hij:
de vorst van Gods barmhartigheid!

Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.

Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.

Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid.

Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Stem, mensen, met de engelen in,
aanschouw de Zoon, dit nieuw begin!

Hij doet de duisternis teniet.
En engelen zingen ons dit lied.
Hij doet de duisternis teniet.
En engelen zingen ons dit lied:
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.

Cantorij: Vrolijk zingen wij ons lied



Vrolijk zingen wij ons lied, de wereld moet het horen!
Komt en ziet wat is geschied: de Heiland is geboren!
Gloria, gloria, hosanna in Excelsis!

Herder, spoedt u naar de stal: in doeken is gewonden
Hij die herder wezen zal, het lam voor onze zonden!
Gloria, gloria, hosanna in Excelsis!

Wijzen, zoekt niet her en der, want ziet, boven zijn woning
straalt een wonderlijke ster, daar woont Hij: onze Koning!
Gloria, gloria, hosanna in Excelsis!
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Lied 477:1,2en 4

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

De hemelse engelen

riepen eens de herders

weg van de kudde naar 't schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

O kind, ons geboren,

liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.



BEGIN
Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen
Beginwoorden met groet

Zingen: lied 476: 1, 2, 3

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

Kyrie met Ubi caritas lied 568a
Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est

Denk aan anderen, gedicht van Mahmoud Darwish

Als je je ontbijt klaarmaakt, denk dan aan de anderen
en vergeet niet de duiven te voeren.



Als je je in oorlogen stort, denk dan aan anderen
en vergeet de mensen die om vrede vragen niet.

Ubi Caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est

Als je de waterrekening betaalt, denk dan aan de anderen
die water uit de wolken moeten drinken.

Als je thuiskomt, denk dan aan de anderen

en vergeet de mensen in tenten niet.

Als je slaapt en de sterren telt, denk dan aan anderen

aan hen die geen slaapplaats hebben gevonden.

Ubi Caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est

Als je je ziel bevrijdt met mooie gedachten,

denk dan aan de anderen

die het recht op woorden hebben verloren.

En als je aan de verre anderen denkt, denk dan aan jezelf
en zeg: ik wil een kaars in de duisternis zijn.

Ubi Caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est

Glorialied: 487, Eer zij God....

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. 2x

Eer zij God die onze Vader

en die onze koning is.

Eer zij God die op de aarde

naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo. 2x



Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,

geef in onze levensdagen

peis en vreé, kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo. 2x

ROND HET WOORD
Kerstgedicht van Ria Borkent

Meisje in rood en wit

Het speelt in het theater van mijn hoofd

bekend verhaal dat oud is en toch nieuw:

Een meisje dat een engel heeft gezien

gaat met haar vriend de woorden achterna.

Hij is een timmerman of eigenlijk een prins

hij weet de weg en hij is goed voor haar.

Liefde lijkt een beetje op de warme deken

die hij dan om haar schouders slaat.

Daar zien ze Bethlehem waar David herder was
ze vinden onderdak, misschien wel in zijn stal....
Het moedermeisje krijgt een kind, er is geen wieg
en geen beschuit met hemelsblauwe muisjes.
God laat zijn Selfie in een voederbak neerleggen
voor het geboortekaartje zorgen engelen

Het boek gaat leven, vreemd en mooi is Lucas 2
dat ik op eerste kerstdag in de kerk mag lezen

Cantorij: In beginsel was dat woord

In beginsel was dat woord, God zelf was dat woord.

En in dat woord was leven en het leven is het licht voor men-
sen, dat schijnt in duisternis en voor het duister niet is ge-
zwicht. Het woord is licht en het heeft onder ons gewoond.
Het is geworden en wij hebben het gezien: adem van God in
een kind.



Lezen: Jesaja 52: 7 - 10

Hoe welkom is de vreugdebode

die over de bergen komt aangesneld,

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’

Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,

want ze zien het met eigen ogen:

de HEER keert terug naar Sion.

Breek uit in gejubel,

ruines van Jeruzalem,

want de HEER troost zijn volk,

Hij koopt Jeruzalem vrij.

De HEER ontbloot zijn heilige arm

ten overstaan van alle volken,

en de einden der aarde zien

hoe onze God redding brengt.

Zingen: Lied 505, In de nacht gekomen

In de nacht gekomen In de nacht gekomen
kind van hogerhand, kind dat met geduld
licht in blinde ogen, eeuwenoude dromen
licht dat zingend brandt, eindelijk vervult,
kom in onze dagen, kom in onze dagen,
kom in onze nacht, kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen - kom met uw gestage,
Heer, de wereld wacht. milde overmacht.

In de nacht gekomen, onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,

laat uw morgen dagen, kom - de wereld wacht.



Lezen: Lucas 2:1-7

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle in-
woners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eer-
ste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius
over Syrié. ledereen ging op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.

Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van
de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David
die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl
ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in
doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen
geen plaats was in het gastenverblijf.

Zingen: lied 491 1x Cantorij, 1x allen

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.

Lezen: Lucas 2: 8-13

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een
engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stra-
lende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel
zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws
brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: van-
daag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de



Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen
een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een
voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een
groot hemels leger dat God prees met de woorden:

Cantorij en gemeente

Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen van
goede wil

Lezen: Lucas 2: 15 - 20

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons be-
kend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Ma-
ria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze
het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Al-
len die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders te-
gen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar
hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, ter-
wijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en ge-
zien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Cantorij A song of Christmas

Come and sing a song of Christmas

Sing a song of Jesus birth

Come and sing a song of Christmas

Come and praise Him, all the earth.

Come and sing a song of Christmas

Sing about a baby boy.

Come and sing a song of joy.

Angels announced it to the shepherds on the hill



Their songs of praise rang through the night.

The shepherds run to worship Christ, the King:

And there found the world'’s true Light.

Come and sing a song of Christmas

Sing a song of Jesus birth

Come and sing a song of Christmas

Come and praise Him, all the earth.

Come and sing a song of Christmas

Sing about a baby boy.

Come and sing a song of Joy to the world,

Come and sing a song of Christmas Sing a song of Jesus birth
Come and sing a song of Christmas

Come and praise Him, all the earth.

Come and sing a song of Christmas Sing about a baby boy.
Come and sing a song of joy. Joy to the world!

Overweging

Muziek Addy en Eveline spelen
Christus Fantasy (Medley van een aantal kerstspirituals)

Cantorij en gemeente: 493

Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.

Gedenk de mens die wordt genoemd uw Kkind,

uw koninkrijk, uw licht.

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd,

geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed,
die uit zijn mond uw naam hebben gehoord,

die moeten leven in de schaduw van de dood,

die moeten leven in de schaduw van de dood

Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna
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Gebeden

Slotlied: lied 496

Een ster ging op uit Israél

na duizend en één nacht.

Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.

Dit was het uur van onze God,

een mensenzoon gelijk,

die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

De herders hebben het gezien

in de geboortestal:

daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.

Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.

Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,

waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.

Dan is uw heil aan ons geschied,

u allen even na, -

dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Zegen
Zingen: 3x amen



Inzameling van de gaven

De 1¢ collecte is bestemd voor Kinderen in de knel van KIA
en de 2¢ voor de kerk

(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang)

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de
Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek,

NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 25 december 2025.
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